KBO De Kwakel zeventig jaar.

(Katholieke Bond Van Ouderen)

1954 - 2024

De oprichtingsvergadering.

Geachte leden,

In 2014 brachten we voor
het 60 jarig bestaan een
boekje uit met
herinneringen over die 60
jaar. Nu met het 70 jarig
jubileum in aantocht vindt u
hier een nieuwe editie met
aanvullingen over die
laatste tien jaar.

Sinds de oprichtingsvergadering van de “RK Bond voor
bejaarden De Kwakel” op 03-01-1954 zijn er notulen
gemaakt van de bestuursvergaderingen. Deze notulen en
later ook de jaarverslagen geven een prachtig beeld van de
ontwikkeling van KBO De Kwakel over de jaren. We hebben
hieruit een bloemlezing gemaakt en daaraan de nodige
foto’s toegevoegd. Er zitten een aantal merkwaardige
zinnen en taalconstructies in maar die hebben we laten
staan omdat het destijds nu eenmaal zo geschreven is.

Veel leesplezier.
Berry Verlaan, uw voorzitter.



Een greep uit de notulen:

De eerste voorzitter Piet Pouw is al
voor de eerste ledenvergadering
overleden. De tweede voorzitter nam
het waar, dat was Wout van Tol Sr.
Tijdens de vergadering van 4-10-1954
werd er gestemd voor een nieuw
bestuur. Voorzitter werd Willem
Vermeij, secretaris M.A.P de Blieck
(Mattheus) en Wout van Tol als
penningmeester, verdere
bestuursleden werden Bertus Verlaan,
A Wijfjes, Vrouw Vork en Wed. Voorn. Contributie is voor echtparen 50
ct. en voor alleenstaanden 35 ct. per maand.

Tol vy Wowd Sr Mgt Voomn-Eonckaas Pl Vemel Hubierba o= Bk

Anekdote 1, 1954, de eerste soos: Tijdens het kaarten
werden er lootjes verkocht. Het kleinste meisje kwam bij
Q mij (voorzitter Willem Vermeij) met een smoesje: als u
van mij lootjes koopt dan wint u de worst.
Nou ik krijg haar nog wel eens voor dat smoesje, want achteraf bleek
dat ze dat ook tegen Jan de Groot had gezegd. Die had er al de hele
middag op zitten wachten, want kaarten wou hij niet.
En laat hij nou ook de worst gewonnen hebben en kon het niet nalaten

de worst aan de hele zaal te laten zien, maar ging er als een haas
vandoor. Geen stukkie gaf hij weg, de schriep.
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In 1955 was er al een uitgaansdag (zie de
grote groepsfoto in het midden van het
boekje), waarheen is niet bekend. Op de
uitgaansdag ging er proviand en drinken
mee.

1956 Op de vergaderingen werd er
geopend en afgesloten met de christelijke
groet, voor de vrouwen was er altijd een
snoepje en voor de heren een sigaar. Ook
werden de eerste donateurs genoteerd.

In 1957 was er een fridieumdag (later Patroonsdag genoemd) bij
Leenders. Er werd gekaart: klaverjassen, pandoeren en jokeren. Ook
werd er gesjoeld. De prijs voor het kaarten was dit keer geen worst,
maar iets voor een vieze neus. De bediening was in handen van enkele
meisjes.

Anekdote 2 1957 Nu was het nog niet mooi genoeg dat ik zitting nam
in het bestuur ( M.A.P. de Blieck) maar moest ik ook nog secretaris
worden. Daar had ik eerst niet veel zin in omdat ik dan hetzelfde kwam
te zitten als 10 jaar geleden (1944) in een ander bestuur. Hij als
secretaris en ik als voorzitter. Toen was het al zo n zaggrijn en dat zal hij
nog wel zijn, nu hij 10 jaar ouder is.

1958 Feestmiddag bij Leenders: Pater Felix gaf
een lezing over het leven van Titus Brandsma, een
missiepater, met lichtbeelden hoe hij geleefd had
in de missie. Om 16.00 uur kwamen de soep en
broodjes op tafel. Na het eten weer lichtbeelden
over Maria van de boodschap des engels tot hemel
opneming. Op het eind werd er 32,00 gulden
opgehaald voor de pater.
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1958: Nieuwe bestuursleden: M. van Egmond i.p.v. hr. J.
Rijkelijkhuizen. Verder een bekendmaking van het bestuur: voortaan

2 prijzen voor het pandoeren, een voor de meeste pandoer alleen en
een voor de meeste praatjes. En ook twee voor het sjoelen, een voor de
hoogste en een voor de laagste. Er werd 1 x per 14 dagen gekaart (nu
S00S).

1958 Bestuur Bond van bejaarden De Kwakel: voorzitter Willem
Vermeij, penningmeester Wout van Tol Sr., secretaris Matheus de
Blieck, leden Bertus Verlaan Sr. en Marinus van Egmond (Boterdijk).

1958 Anekdote 3: tijdens de vergadering bij secr. Matheus de Blieck
werd er hard op het raam getrommeld. De secr. gaf een schreeuw
want hij dacht dat het een paar kwajongens
waren. Maar het was de pater, die voor het
eerst op de vergadering kwam en dus de weg
nog niet wist. Na de kennismaking met de
pater als geestelijk adviseur en afgevaardigde
van onze parochie werd hij door de voorzitter
Vermeij hartelijk welkom geheten. Na een
uurtje ging de pater er weer vandoor, hij had
nog een andere vergadering. Maar tot
overmaat van ramp was de pater zijn doek
kwijt. Hoe de vrouw van de secr. ook zocht, ze kon hem niet vinden. De
pater was het bepaald zat geworden en was naar huis gegaan. Hij heeft
hem kennelijk thuis in de pastorie weer gevonden, we hebben hem niet
meer terug gezien.

1958 bij de rondvraag had vriend van Egmond nog een vraag: verleden
jaar was hem door een invalide verteld dat hem door een bestuurslid
was beloofd, dat als er plaats was dat hij dan ook met de reis mee
mocht, maar dat ze hem hadden laten staan terwijl er nog plaats was.
Door de voorzitter werd toen uitleg gedaan hoe dat kwam en dat wij
daar anders nog meer van die klanten zouden krijgen, maar als hij
meegaat moet hij minstens 3,00 gulden betalen en verder geen vragen
meer.



1958 De secretaris deelde mede dat hij een nieuwe donateur had maar
daar een voorwaarde aan was verbonden, het was Piet Janmaat (de
slager). Maar dan moet hij wel wat kunnen leveren als dat nodig was,
wat met algemene stemmen werd aangenomen.

1959 Ook zijn we dit jaar weer een paar leden verloren die zijn naar
elders geroepen zijn om een plaats in te nemen. Waarvoor wij hier op
aarde ons best moeten doen om die plaats te verdlenen

Jan Fgkelkhiszen Barue Verlaan' 511 Mamnig van Eyl'ul‘.ll'-']l Thests da Black
1960 Aftreden van voorzitter Willem Vermeij, wegens zwakte en werd
Jac. Vork (postbode) zijn vervanger. Afgetreden M.T.A de Blieck als
secr., bedankt en gekozen wordt Jan Bakker als secretaris
/Penningmeester. Wout van Tol Sr bedankt als penningmeester
wegens zwakte en wordt gewoon lid van het bestuur. De hr Wout van
Tol heeft al vanaf de oprichting in het bestuur gezeten en heeft zijn
beste krachten aan onze vereniging gegeven, waarvoor dank. De
Bejaardenbond De Kwakel telt nu 92 leden.

#7 % 1962 Anekdote 4: Het bruidspaar Hogerwerf - Klein.

; Besloten werd namens het bestuur een taart te sturen.
Misschien krijgen we door deze gaven ook de bruidegom
als lid van onze bond. Een kleine ondeugdigheid van de
voorzitter: een zelfde hoeveelheid aan taart zou gegeven
worden, maar dan in de halve vorm. Hopelijk word er om
» gelachen.

1962 Voor de uitgaansdag word onderzocht of er bij Koppenol een bus
beschikbaar is voor een rijtoer. De kosten worden 3,00 gulden.



1962 Bertus Verlaan is overleden, daarvoor komt Cees Verhoef in het
bestuur. Door een activiteit van het bestuur waren er in eens 200
donateurs. De leeftijd om lid te worden wordt voor getrouwden 60 jaar
en alleenstaanden 55 jaar. Contributie word verhoogd naar 60 ct. pp en
alleenstaanden 40 ct. pp per maand.

1963 Aftreden van mevr. Zijerveld - van Velzen uit het bestuur. Daar
komt Lena Verlaan - Zijerveld voor in de plaats. Wout van Tol Sris
overleden en word opgevolgd door Siem Meijer als nieuw bestuurslid.

1964 Er wordt besloten een dagtocht te houden met luxe auto’ s en
georganiseerd door Piet Bocxe en Wim Verlaan Bzn. Met 19 auto’ s
hebben ze de Hollandsmiddenroute gereden. Ook was er onderweg een
brabantse koffietafel en een paar borrels, alles inclusief voor de kosten
van 1,50 gulden.

1965 Een mooi jaar door een
gift van het kerkveiling-
bestuur. Grote dank voor die
gene welke het plan opgesteld
te krijgen. Mooi was ook het
geintje van het KDO bestuur
om voor ons te voetballen. Op
zich niets bijzonders, maar
voor de kas bracht het wel
mooi 125,00 gulden op. Het overschot was in de kas 29,12 gulden dat
jaar.




1965 Overlijden van Siem Meijer. Mevr. Zijerveld-Vlasman neemt zijn
plaats in het bestuur over. Het stenselwerk werd al jaren verzorgd door
Cor Habets, waarvoor onze dank.

fnna Zjarold - van Veizen  Looa Volkion - Zhoreoid - Anna Z{eneakd - vissman Janp Batels

1965 Op de laatste fridieumdag worden er 3 grote kippen a 1,00
gulden p. st. bij mevr. Verlaan -Zijerveld gebracht om een verdere
behandeling te ondergaan en te belanden in de soeppannen.

Cees Verhoef zorgde voor 20 It. melk bij enkele boeren en daar werd
chocolademelk van gemaakt. Daarbij werd er bij de plaatselijke
middenstand gewinkeld voor de lunch. Na de lunch werden weer de
kaarten op tafel gelegd. Een en al gezelligheid, een prachtdag voor ons
allemaal.

1966 De fridieumdag werd omgedoopt naar het patroonsfeest (onze
patroon is namelijk St Nicolaas). Dit jaar gaan we boven de 100 leden.
Er is een tekort van 9,87 gulden.

1966 Uitgaansdag naar het verre Limburg met twee bussen van
Koppenol. Er werd om 6.30 uur weggereden met 80 personen en als
voorrijder Leen Lammers. Ook had het bestuur in alle twee de bussen
een wijkzuster ingehuurd voor eventuele ongelukjes, met daarbij de
EHBO kist. De eerste pleisterplaats was Maarheeze, waar het
meegenomen ontbijt werd genuttigd.



Daarna naar Simpelveld waar we een mooie, door het VVV uitgezochte
tocht maakten door het mooie mergelland. In de bus werd het wel eens
te warm.

Koppenol Mieuwwveen ™

Zo kwamen we in het mooie Valkenburg aan en moesten we via
Voerendaal rijden om een paar oud kwakelaars te bezoeken en om op
hun verzoek op de koffie te komen.
De uitgestippelde route liet eigenlijk niet toe om deze omweg te
maken. Maar het verzoek van dokter Berry Winters en zijn vrouw Pia
Lammers konden we niet
weigeren. Hun onthaal was
overweldigend. Dus moesten we
snel weer vertrekken naar het
hotel voor het warme eten met
een paar stevige borrels. Geertje |
Heemskerk zorgde voor de 2 e
[ vrolijke noot in de bus door mooie gedichten voor
te dragen. De laatste halte was Maarheeze en zo
kwamen we om 11.00 uur, enigszins stuk weer in
ons mooie dorp aan. Het was een onvergetelijke
' dag geweest. Hulde aan het bestuur. Het
thuisfront was op de hoogte gebracht van de late
thuiskomst. De kosten waren 5,00 gulden pp. en
hadden ze 497 km gereden.
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Voor de geregelde verjaardagen en jubilea zijn de kaartjes op. Er
worden nieuwe besteld bij de fa Mur in Aalsmeer. Kosten 500 st. 27,94
gulden.

1967 Overschot van 19,13 gulden en sinds de veilingen zitten we wat
ruimer bij kas en kunnen we wat meer reisjes maken waarvoor onze
hartelijke dank.

1968 1le vergadering bij To van Doorn. De dames van
het vrouwengilde gaan de verzorging doen tijdens de
soos en patroonsdagen.

In 1969 zijn er na de oprichting van 1954 (toen 64
leden) nog 23 leden in leven. Nu zijn er 134.

o |
1969 uitgaansdag 29 mei naar het Groenedaalsebos , Bloemendaal en
Zandvoort, door naar Bergen vandaar naar Castricum, Alkmaar door de
Velsertunnel en Coentunnel, langs veel klaverbladen en
verkeersknooppunten. Voor degenen die niet in staat waren deze dag
mee te gaan werd een aardigheidje thuisbezorgd. Tenslotte werd het
diner gebruikt in de Zoete Inval in Haarlem. Wederom een heel
geslaagde dag.



1970 Secretaris Jan Bakker treedt
terug en word opgevolgd door
J.W. Voorn Jan (Krul). Bestuurslid
Cees Verhoef treed terug en dat
wordt Jan van de Jagt.

1970 Overschot 4,97 gulden
1971 mnnn 148'01 nn
1972 momnnn 557,30 nn

1972 Bestuurslid Jan van de Jagt
overleden, M. van de Hoorn volgt
hem op.

1972 Voorzitter Cees van Zaal wil aftreden word opgevolgd door M.
Voorn (Tinus).

Jan Vaorn (kml) Tenes Woom Jan vander Jagt ! Annavan der Jagt= Wortman Maarten wid Hocim Sr

1973 De kosten van de uitgaansdagen zijn inmiddels gestegen naar
12,50 gulden pp. en voor niet-leden 30,00 gulden pp.

1974 Het 20 jarig bestaan begint met de heilige mis om 10.30 uur.
Daarna aan de koffie met gebak bij Leenders. Om 13.00 uur
broodmaaltijd met soep. Dit werd door de dames van het bestuur met
enkele hulpen zelfgeregeld, daarna kienen en gratis 2 borrels.

1975 De subsidie van Uithoorn is verhoogd van 3,00 naar 4,00 gulden.
Die van de Gemeente Mijdrecht is hoger en ging van 4,00 naar 5,50
gulden.

1975 Voorzitter M. Voorn (Tinus) is overleden word tijdelijk
gedwongen waargenomen door Lena Verlaan — Zijerveld.
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1975 Nieuwe tijdelijke voorzitter is wederom Cees van Zaal Wzn.
Anna Zijerveld- Vlasman treed af als bestuurslid en dat word mevr. van
de Jagt-Wortman.

De prijs voor de uitgaansdag is 17.50 gulden en niet-leden 35,00
gulden.

De zaalhuur bij de stichting dorpshuis (in de oude school) is vastgesteld
voor de dinsdagmiddagsoos op 15,00 gulden. Van 13.30 uur t/m 17.30
uur en zelf de boel opruimen.

1977 Mevr. Koeleman- van der Hoorn is bereid
gevonden de verzorging, koffie en thee
schenken, op de soosmiddagen te doen

In 1977 bestaat het bestuur uit voorzitter Cor
Hogervorst, 2 e voorzitter mevr. Verlaan-
Zijerveld, secr. H. Vermeij (Manus), leden
mevr. van de Jagt -Wortman , Cees van Zaal
Wzn en Jaap Bartels.

1978 De bond bestaat uit inmiddels 192 leden, 59 echtparen en 74
alleenstaanden. Uitgaansdag naar Den Haag met 118 personen. Op de
patroonsdag werden er 3 consumptiebonnen pp. uitgereikt door het
feest comité (Oranje vereniging ). Dat werd natuurlijk geaccepteerd.

1979 25 jarig bestaan. Het wordt geregeld door een feestcommissie.
De voorzitter stelt voor 3 bestuursleden en twee gewone leden dit te
laten regelen. Ook wordt de afdeling Uithoorn uitgenodigd. Het feest is
wederom bij Leenders. De feestcommissie is van het bestuur Cees van
Zaal, Cor Hogervorst en Jaap Bartels aangevuld met mevr. C Maas-
Bosman, Gerrit Hoogenboom (koster) en mevr. van Zanten-Verheugd.
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Manus WVermei) Cees van Zaal Wzn Cor Hogervorst  Lena Meijer — van Tol  Cor Habels

Het 25 jarige feest op 13 februari is door vrijwel de hele gemeenschap
groots gevierd. Die dag waren er 150 leden aanwezig. Het was die dag
bar winterweer met veel sneeuw, vorst en gladheid. Onze secretaris
was deze dag niet aanwezig vanwege een glijpartij. Van de dag zelf is
niets te vinden in de oude notulen.

1979 Bij de bespreking over de kaartmiddagen wordt voorgesteld
nummertjes te trekken. Wel of niet. Dit blijkt een moeilijk vraagstuk.
Over een periode van 5 tot 10 jaar later ziet de voorzitter geen
moeilijkheden meer en werd op de oude voet doorgegaan het beste
geacht.

1979 Toezegging van het
Kwakelseveilingbestuur van
1500,00 gulden. Een welkom
geschenk voor de
ouderenvereniging; waarvoor onze
grote erkentelijkheid. Vraag in de
vergadering van meuvr. Lena
Plasmeijer-van Kessel of er hier in
De Kwakel volksdansen kon worden
georganiseerd? De voorzitter
beloofde dat in het bestuur te
bespreken.

1980 Toneelgroep Maskerade uit
Uithoorn nodigt de kwakelse
ouderen uit gratis naar een
toneelvoorstelling te komen, wat
graag werd aangenomen.
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Er is een mogelijkheid om namens de bond gratis belastingpapieren te
laten invullen door een ter zake deskundig persoon voor wie dat wil.

De donateurswerving was door middel van de adressenverzameling van
bestuurslid J. W. Voorn (krul) een groot succes geworden: 126 nieuwe
donateurs mogen we welkom heten bij onze vereniging.

De nieuw gecharterde colporteur koster
Hoogenboom bleek een schot in de roos te zijn.
Eind 1979 bedroeg ons donateursbestand maar
liefst 396 personen.

1980 De hr. L Lammers vraagt of het mogelijk is
om mensen op te halen voor de soos op de
dinsdagmiddagen. De voorzitter antwoordt dat de
mensen dat zelf wel kenbaar moeten maken.

Voor de uitgaansdag hebben zich 117 leden
gemeld maar 8 personen konden door
droeve familieomstandigheden dit keer
niet mee. Eind 1980 waren er 199 leden en
545 donateurs. Er zijn dit jaar 6 leden die
het tijdige voor het eeuwige hebben
verwisseld.

1981 Heel aardig van de gemeente Uithoorn was de verhoging van de
subsidie van 4,00 naar 5,75 gulden. De uitgaansdag is naar het
Brabantse landschap. In 1980 is er een donateursavond gehouden met
een toneelgezelschap uit Haarlem, wat erg mooi was en een mooi
bedrag van 231,16 gulden opleverde voor de kas.

In de vergadering werd door mevr. Verlaan-Zijerveld aangegeven dat
ze wil aftreden. En voorgesteld werd of er door ons zelf een
vakantieweek kon worden georganiseerd.

Een leuke geste van het Oranje comité van 400,00 gulden voor de
uitgaansdag. Hartelijk dank daarvoor.

1982 Toezegging van de Kwakelse veiling groot 1500,00 gulden. Daar
kunnen we weer leuke dingen van doen voor onze ouderen.
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Voorstel om de bondscontributie te verhogen naar 6,50 gulden pp. per
jaar. Dit werd als zorgelijk ervaren. In november komt het volksdansen
van de grond: 16 dames en 3 heren. Onder de naam Dimogro (dinsdag
morgen groep). Besloten wordt de donateursavond af te schaffen.

1982 De contributie wordt verhoogd naar 15,00 gulden. Dat komt door
de forse verhoging van de bondscontributie. Onze plaatselijke
toneelvereniging trok een volle zaal met een mooi blijspel.

Dit jaar hebben we 206 leden en op de donateurslijst staan nu 537
personen. Dat zijn er heel veel.

1983 We hebben een batig saldo van 633,75 gulden.

De eerste vakantieweek word een feit en we gaan met 37 personen.
Onze voorzitter was hier van de stuwende kracht. Ik kon niet. De
vakantie was naar Limburg. Het ledenbestand was in 1983 201 leden en
550 donateurs.

Bestuurslid Jaap Bartels geeft aan te willen stoppen. Jaap’ s besluit
moeten we eerbiedigen, zij het met pijn in het hart. We zijn hem veel
dank verschuldigd. Van het Oranje comité ontvangen we 1250 gulden
wat in grote dank werd aanvaard.
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1984 Voor ons 30 jarig bestaan wordt het motto “waar is de tijd
gebleven.” Onze vaders hebben de stenen aangedragen waarmee onze
Kwakelse afdeling is gebouwd en laat ik voor de statistiek even
vermelden dat het een grootse viering is geworden. Vrijwel de hele
kwakelse gemeenschap was met haar felicitaties en gelukwensen
aanwezig. De feestdag werd met de muzikale omlijsting van Klaas Tas
goed verzorgd. Ook moet ik even vermelden dat de betrokkenheid van
de gemeentelijke overheid dit keer zeer povertjes was. De vakantie was
dit keer naar Doldersum in Drenthe met 39 deelnemers. De financiéle
toestand van de onze afdeling is kerngezond mede dankzij de vele
donateurs. Het is hartverwarmend te noemen dat zo vele Kwakelaars
ons tot steun zijn. De Volksdansgroep heeft mede dankzij onze
voorzitter Cees van Zaal vaste voet verworven in De Kwakel. Daar
mogen we oprecht trots op zijn. Er zijn 199 leden en jawel 581
donateurs.

1985 Dit jaar zijn ons wel 14 leden ontvallen wat een zeer groot aantal
was. Een groter aantal hadden we nog nooit. Lena Verlaan-Zijerveld is
gestopt als bestuurslid. Van 1968 t/m 1985 was zij de grote motor
achter de verzorging van de patroonsdagen en de soos waarvoor
hartelijke dank. Mevr. Meijer-van Tol neemt haar plaats in.

De dagtocht was dit keer een rondrit door Zeeland en zelfs naar Brugge
in Belgié. Die dag was het 32 graden. Er waren 107 deelnemers. Twee
volle bussen. Voor het eerst in de geschiedenis hadden we een EHBO
post aan boord in elke bus een en dat kwam dit keer goed uit ivm.
genoeg drinken. De dames werden hartelijk bedankt voor hun diensten.
Zo zie je maar, de Kwakelse verenigingen helpen elkaar gewoon. Op 29
oktober werd ons een mooie middag aangeboden door het Oranje
comité in verband met het 10 jarig bestaan van het Polderfeest.
Daarmee werd weer eens bewezen dat anderen dorpsverenigingen ons
een warm hart toe dragen. Het was hartstikke gezellig met ruim 100
leden. De patroonsdag dit jaar werd ook een van de hoogtepunten
met een record van 120 personen. Het eten en drinken was prima en
we gingen allemaal met een bosje bloemen naar huis. Onze unieke
voorzitter Cees van Zaal worstelde met een slopende ziekte en zag zich
genoodzaakt het werk in ons ouderenbeleid, dat hij met zoveel liefde
verrichte, abrupt te moeten beéindigen. We hoeven u niet uit te leggen
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dat wij als bestuursleden daar zeer van onder de indruk waren. Bedankt
Cees voor de mooie tijd die je onze vereniging hebt gegeven. We
hebben nu 216 leden en 584 donateurs.

1986 Waarnemend voorzitter werd Gerrit Hoogenboom (koster). De
dagtocht ging dit keer naar Berg en Dal met 120 personen. Ook werd
het Afrikamuseum bezocht en afsluitend een diner bij Leenders. De
vakantieweek was een probleem omdat die altijd voor de volle 100 %
werd geregeld werd door de vorige voorzitter. Maar met elkaar zijn
weer uitgekomen. Hotel BelAir in Houthem, Limburg, wat naar ieders
tevredenheid was. 35 personen gingen er dit keer mee. De patroonsdag
was weer zeer goed bezet met 120 personen. 1985 was ook een jaar
van droevige gebeurtenissen. Het overlijden van oud-voorzitter Cees
van Zaal en oud-bestuurslid Jaap Bartels. Het was een heengaan van
uitstekende bestuurders. Dat zij mogen rusten in vrede. Dit Jaar werd
er ook gestemd voor een nieuwe voorzitter. Theo van Rijn bood zich
aan en werd met algemene stemmen aangenomen. Gerrit
Hoogenboom trad daarvoor graag terug.

1987 Er gingen er maar 17 personen mee met de vakantieweek. Het
was geen goede keus om twee jaar naar de zelfde bestemming te gaan.
Mevr. Meijer —van Tol gaat om gezondheidsredenen het bestuur
verlaten. Dit alles komt uit de jaarverslagen van secretaris Hermanus
(Manus ) Vermeij. In 1988 overleed Manus en neemt Cor Habets zijn
plaats in. In 1987 zijn er 219 leden. Het batig saldo van 1987 is fl.
2738,18.

Van 1988 t/m 1992 zijn geen notulen of jaarverslagen gevonden. Ze zijn
mogelijk zoek geraakt door de vele wisselingen in het bestuur. Wel zijn
er wat algemene gegevens: in 1988 waren er 226 leden.
Penningmeester J. Voorn (krul) is na een zware beroerte opgenomen in
Mariaoord in Vinkeveen en niet meer aanspreekbaar. Een grote
aderlating voor het bestuur, maar nog meer voor zijn familie.

1989 zijn er 260 leden.

1990 zijn er 305 leden, 105 echtparen, 73 alleenstaande vrouwen en
22 alleenstaande mannen.
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Feop Smene Fizn o gt

In 1993 zijn er 338 leden. Joop Pouw Pzn doet zijn intrede in het
bestuur.

1994 Jaarverslag van secretaris May Verhoef.
Dit jaar nemen we afscheid van onze oud
voorzitter Theo van Rijn, die overleed. De
dagtocht was naar de Weeribben. De
vakantieweek ging naar het Landhuis in
Oldenzaal met 49 leden, een record.

In 1994 zijn er 329 leden. De ledenopbouw is
van 55 t/m 65 jr. 88 leden; van 65 t/m 75 jr.
140 leden en ouder dan 75 jr. 101 leden. Dit
jaar bestonden we 40 jaar en dat is gevierd in
de Meijert . Na de Kerkdienst stonden er drie
bussen klaar om ons naar Mijdrecht te brengen. We hebben daar een
hele mooie dag beleefd. Leuk was het ook dat missiezuster Schijf uit
Bangladesch er was. Een oud- kwakelse zuster die daar haar ziel en
zaligheid geeft aan de
missie met kleine kansloze
kinderen. Achter in de zaal
stond een bus voor goede
gaven voor de missie, wat
niet vergeten werd.

CrochikBiock, Thea SeBRchk FoenKesnd . weoiso:

De jaarrekening was fl. 26163.71. Er was gespaard voor het te houden
40 jarige jubileum. Dank gaat ook uit naar de dames van de koffie:
Greet en Clara de Blieck en Ria Westerbos met vele hulpjes daar bij.
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1995 Joop Pouw Pzn wordt benoemd als voorzitter en Greet van
Egmond — de Hollander en Gerard Hogenboom Azn gaan een jaar proef
draaien in het bestuur. De dagtocht met twee bussen vol leden gaat
naar Rotterdam voor een rondvaart in de grote haven. Nic Verhoef
werd geroemd en betiteld als super leden- en donateurvanger. Zijn
mobiliteit word minder, dus word er assistentie gevraagd. De vakantie
gaat dit jaar naar Zeddam. Er word een werkgroep gevormd om het
klaverjassen op de soos in ons dorpshuis vlotjes te laten verlopen. De
heren Maarten Klijn , Wim van Haaster en Jan van Veen nemen hier
plaats in. De Patroonsdag is bij Leenders vanwege de grote
belangstelling. Ook dank aan de bijdragen voor de dagtocht en
patroonsfeest van het Oranje comité, Kwakelse veiling en Slagerij Hans
van Eyk, daar zijn we heel blij mee. 1995 zijn er 344 leden.

1996 Op 13 Mei opent Joop Pouw Pzn de jaarvergadering niet wetende
dat hij op 18 Juli komt te overlijden. Wederom een groot verlies voor
onze KBO. Ook werd er dit jaar begonnen met een werkgroepje met als
doelstelling aandacht te schenken aan vreugde en verdriet. Dat gaan
Annie Brouwer- Plasmeijer , An Vrolijk - van Wees en Greet van Egmond
- de Hollander op zich nemen. De taken van dit groepje zijn in
hoofdzaak een bezoekje, attentie, bloemetje of kaartje te sturen aan
de zieken, in het ziekenhuis verblijvende leden en jubilea. Ook namen
ze op zich bij avondwakes en begrafenissen aanwezig te zijn namens de
KBO. De vakantieweek gaat naar Zorgvliet in Drenthe. De dagtocht ging
met twee bussen vol naar Belschutsluis. Piet van Os nam zitting in de
seniorenraad en wel in de werkgroep ouderenhuisvesting.
Waarnemend voorzitter was het dit keer een vrouw: An Vrolijk-van
Wees. Er is een klaverjascommissie in het leven geroepen met Jan van
Veen, Wim van Haaster, Maarten Klijn en Jan Risseeuw om alles klaar
te zetten voor de soos op dinsdagmiddag.

I S L
Hic Varhoef (Fzn) Giad Poedage Greet van Epmond  Gerard Hogenbaoam { Aznj
~da Hollandar
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Gerard Hogenboom en May Verhoef ....
Waar zou dit over gaan?

Past.\ersteeg Kap. Granneman Past Heemskerk
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Riek Koeleman-van der Hoorn Serieuze May

35 Jaar koffie dame KBO 2014

Pastoor Adank
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1997 Op de jaarvergadering werd Gied Boerlage gekozen als voorzitter
met 67 stemmen en May Verhoef als tweede gegadigde. Hij had één
stem. Boze tongen beweren dat hij zelf zijn naam op het briefje had
gezet. Hij kreeg de lachers op zijn hand. De vakantieweek ging naar
Oldenzaal met 34 leden. De dagtocht ging naar het Openluchtmuseum
in Arnhem. Ook werd er besloten tot een themamiddag voor
ThamerThuis en overleg met het Vrouwengilde en de Zonnebloem voor
het uitwisselen van programma’s. Er werd er van gedachten gewisseld
over de ophanden zijnde oprichting van ThamerThuis. Dit “bijna thuis
huis” wil onderdak bieden aan mensen die hun laatste levensfase toch
in huiselijke kring willen doorbrengen als dat thuis niet meer gaat.
Dokter Dalmeijer gaf een uitleg. De bijeenkomst overtrof alle
verwachtingen. Er is een heel mooie locatie gevonden in de pastorie
die toch leeg stond. Er kwam een stroom van donateurs, vooral uit De
Kwakel. Soms komen dromen uit.

1998 De vakantie week gaat
met 40 personen naar Vledder. Zeer blij zijn we als bestuur met Lenie
de Boer die als verpleegkundige meegaat en gaat helpen bij de mensen
die wat lichamelijke problemen hebben.
Alleen hebben we dan haar echtgenoot Rob
er ook bij (geintje). De dagtocht gaat met
een Vd Valk boot uit Alphen vanaf de
Vrouwenakker. Het was mooi was het weer
en er werd met volle teugen genoten. In
september werd er gestart met een
computercursus in ons dorpshuis . Ja, ja, die
senioren van tegenwoordig. Die laten zich
niet meer achter de geraniums stoppen,
maar kruipen achter de knoppen. Dat rijmt tenminste nog ook.
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Met 2 x10 personen werd er gestart met een cursus voor beginners olv.
Evelien van het bedrijf Reset. We gaan kennismaken met een voor ons
onbekende materie, iets wat voor onze kleinkinderen gesneden koek is.
We laten ons niet op ons kop zitten door dat jonge spul was de
argumentatie van de meeste deelnemers(sters). We hebben er zoveel
geleerd dat we op zo’ n leeftijd nog kunnen surfen op het internet.

De patroonsdag was weer vol met 110 leden. St Nicolaas kwam op
bezoek. Volgens mij was het een nepklaas en zeker geen
goedheiligman. Met gezellige muziek van het seniorenorkest was het
weer een mooie dag geweest. Mevr. vd Jagt — Wortman geeft aan te
willen stoppen na 10 jaar als bestuurslid. We mochten haar niet
noemen, maar doen het toch. Anna, heel erg bedankt voor al je goede
zorgen.

1999 Het aantal leden: 111 echtparen 123 alleenstaande vrouwen en
27 alleenstaande mannen. Samen 372 leden. De vakantieweek ging
wederom naar Vledder, met 38 personen. De dagtocht, ook weer met
een Vd Valk boot, naar de Kromme Mijdrecht en De Hoef. De
computercursus voor gevorderden is in samenwerking met de
samenwerkende ouderenbonden van Uithoorn in het Alkwin college
gehouden.

Het Jaar 2000
Themamiddag met de heer Hoogendoorn van de Rabobank over de
invoering van de Euro, die er in 2001 aan zit te komen. De vakantie gaat
dit jaar naar Ootmarsum. De uitgaansdag bracht ons door de grachten
van Amsterdam. De eerste Seniorendag werd georganiseerd door het
Oranje comité, die dat om de 5 jaar gaan doen.

De patroonsdag stond in het teken van oud De Kwakel. Na de lunch
gingen we 40 jr. terug in de tijd met dorpsgenoot
Theo den Haan Czn. Met oude prenten en verhalen
uit ons mooie dorp, de ophaalbruggen en vooral de
bloemenkisten langs de weg voor de veiling. Een kerk
met een torenspits en geen Meerwijk. Veel applaus
kreeg hij voor de manier waar op het werd verteld.
Ook worden de sponsors weer bedankt voor hun
bijdrage aan de ouderenbond.
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Een niet onbelangrijke factor in een vereniging is de financiéle
ondersteuning van anderen dan alleen leden.

En dat zit wel goed in ons dorp. Ten eerste de vele donateurs waar
andere afdelingen jaloers op zijn. De Kwakelse veiling is eigenlijk niet
meer weg te denken uit ons Kwakelse verenigingsleven. Daar zullen we
voorlopig maar niet aan denken. Het Oranje comité draagt ook jaarlijks
hun “steentje “ bij. Onze penningmeester heeft zeker goede contacten
bij de middenstand in het dorp. Tijdens de jaarlijkse uitgaansdagen bij
de koffie met gebak of een consumptie horen we weer wat door wie is
aangeboden. Jac. Oosterveer verzekeringen, Paul Kloosterman fysio en
onze superslagerij Hans & Conny van Eyk zijn altijd van de partij. De
Kwakelse middenstand vergeet ons ouderen niet en wij mogen hun niet
vergeten, hartelijk dank.

2001 Een batig saldo van fl. 1414,44,

Saldo van 2001: fl. 37467,80. De vakantie
gaat dit jaar naar Zeddam met 50 leden.
Over de inzet van Rob en Lenie de Boer zijn
de leden uitermate tevreden. De dagtocht
gaat over het water naar Haarlem.

De Patroonsdag staat in het teken van
Frans en
Janneke Kortenhorst die komen vertellen en
beelden laten zien over hun lange
wandeltochten o.a. naar de bedevaartsplaats
Santiago de Compostella. Erg boeiend was
dat. Siem Meeuwis komt de sooscommissie
versterken.

2002 Op 22-12-2002 verloren we onze penningmeester Nic Verhoef.
Dat is een zeer harde klap voor het bestuur en zijn gezin. Hij was
centenbeheerder van af 1988. Hij beheerde niet alleen heel zuinig onze
centjes maar was daarnaast op veel fronten zeer actief. Hij regelde de
vakantieweek zowel de voorbereiding als ter plaatse in de week. Als er
leden problemen hadden met het aanvragen van de WVG ging Nic er
op uit. Meestal met succes want als hij beet had liet hij het niet meer
los, een echte pitbull.
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Meest bekend stond hij als werver of jager op nieuwe leden en
donateurs. Nic bedankt vooral je inzet voor onze en jou KBO. De
dagtocht ging dit keer naar de Kagerplassen en de Braasemmermeer.
Mooi detail was dat rederij vd Meer al op de Braasem was en er achter
kwam dat de treeplank was vergeten, dus terug om hem op te halen.
De vakantieweek ging naar Lunteren op de Veluwe .

Anna vd Jagt —~Wortman is gestopt met de kaarten schrijven wat ze heel
lang heeft gedaan en wordt bedankt maar dat hoefde niet van haar. Rie
Maijenburg gaat het overnemen. De klaverjascommissie is uitgebreid
met Nance Sodenkamp — de Groot, na het bedanken van Jan van Veen.
Batig saldo is 2323,61. Nu zijn het voor het eerst euro’ s.

2003 Jan Voorn Hzn neemt de taak van secretaris van May Verhoef
over. May heeft die taak meer dan 10 jaar met veel plezier en geintjes
gedaan, waarvoor dank. In 2004 bestaan we 50 jaar en er is een feest
commissie gevormd. May Verhoef
nam daarin het voortouw. Hij had
toch weinig te doen nu hij uit het
bestuur was gegaan, samen met
Jan Voorn en de nieuwe
penningmeester Rob de Boer. Na
de berekening van de penning-

Nk w5 e i P meester werden de plannen
goedgekeurd. De vakantie gaat weer naar Vledder met 45 personen en
de dagtocht naar de Zaanse schans. Na 20 jaar stopt Agatha Turk- de
Kuijer met koffie schenken, waarvoor dank. Dit was het eerste verslag
ven secretaris Jan Voorn, bekend als Jan van Han. Ook jonkie Ben
Plasmeijer komt in het bestuur.

2004 Het aantal leden is door een ledenwerfactie door de leden zelf
opgelopen naar 450. Wel loopt het aantal donateurs terug.

-

Corwan Kessed  Apabade Bsger Mien Breure  Theo Hoopenbaoam Par
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Een feestdag van het 50 jarig bestaan in de Meijert met een heerlijke
warme maaltijd en een gevarieerd programma met 275 leden. Wat een
opkomst. Daar doen we het voor.

Een hoogtepunt van dit jaar was er
ook voor May Verhoef die een
koninklijke onderscheiding kreeg in
het gemeentehuis van Uithoorn,
uitgereikt door burgemeester Berry
Groen. Groot was zijn verbazing
daarover. De uitgaansdag ging naar
het Sneekermeer, waar de lunch
werd gebruikt aan boord van een
mooie Partyboot.

De vakantie gaat naar Nunspeet.
Het weer was goed op een
enkele bui na. Rob en May
ondervonden dit door een flink
nat pak nadat ze waren gaan
fietsen.

De Patroonsdag stond in het
teken van het echtpaar Duif
(Tinus en zijn vrouw) van de
winkel van sinkel. Dit werd
nagespeeld door enkele
bekende Kwakelaars (May
Verhoef als moeder Duif, Jan
Voorn als Tinus en klant Jos vd.
Veer). De zaal lag in een deuk
met de grappen en grollen van
dit stel. Bestuurslid Piet van Os is
begonnen met rondleidingen in
de bloemenveiling VBA.




De soosmiddagen worden zeer goed bezocht, tussen de 90 en 100
leden doen hier fanatiek aan mee. Er overleden dit jaar 9 leden. Piet
van Os treedt terug als lid van de seniorenraad. Ben Plasmeijer neemt
zijn plaats in.

2005

Tijdens de vergadering legt Gied Boerlage zijn functie neer en wordt
opgevolgd door Theo Hoogenboom Pzn. De vergadering besloot de
contributie te verhogen naar € 12.50 per jaar pp.

De uitgaansdag was dit jaar naar het Sneekermeer met 90 personen.
Jammer was het slechte weer die dag, maar we zaten binnen dus geen
probleem. De vakantie ging met 47 personen naar Nunspeet. Er waren
dit jaar 20 overledenen in onze ouderenvereniging en dat was wel heel
veel . We hebben momenteel 451 leden.

2006 Secr Jan Voorn gaat met
Ben mee naar de seniorenraad.
Rob de Boer begon met de veel
gevraagde computercursus voor
beginners met 14 deelnemers in
de nieuwe school, de Zon. De
uitgaansdag is dit keer naar Delft.
De vakantie was dit jaar naar
Ootmarsum met wel 50 leden.

Tijdens deze vakantie is er een
huwelijk gesloten door de enige
ambtenaar in dit gezelschap, May
Verhoef. Tante Stien vd Jagt, 91 jr.
werd gekoppeld aan een wild
vreemde heer van 93 jaar die ook
in dat hotel aanwezig was. De
patroonsdag werd ingevuld door
troubadour Leon Lutterman.
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2007

Oprichting van de reiscommissie: 7 personen bieden zich spontaan aan
en die gaan korte uitstapjes regelen voor de KBO leden. Ze zijn direct
aan de slag gegaan: naar de Telegraaf en een rondvaart door
Amsterdam met 32 personen, Midgetgolf in Aalsmeer (19 pers.), naar
de bollen en museum (36 pers) en een rondvaart over de
Nieuwkoopse plassen (35 pers.).

Aftredend bestuurslid An Vrolijk wil er zelf mee ophouden en wordt
bedankt voor haar niet geringe inzet. Joke Noteboom gaat haar
opvolgen, daar zijn we blij mee. Er zijn dit jaar 439 leden, we verloren
er vorig jaar 13 door overlijden. De uitgaansdag ging naar Harderwijk en
daarna per schip (lunch aan boord) naar Spakenburg.

De vakantieweek bracht ons naar Zenderen. De patroonsdag was weer
goed gevuld met het spelletje bingo met veel prijzen, die allemaal
geschonken waren door de Kwakelse bedrijven. Na de lunch een
spetterend optreden van het smartlappenkoor uit Mijdrecht. Er waren
120 personen en na afloop kreeg iedereen een mooie plant van Huub
en Ria van Diemen. Tijdens de patroonsdag werd er een mooi bedrag
opgehaald voor ons hospice Thamer Thuis, € 450,- maar liefst. Rob de
Boer vulde voor 70 personen de belasting aangifte in.
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2008 De Nestors worden vanaf dit jaar
verdeeld door Ben Plasmeijer. Die
neemt het van Jan Voorn over, die
ernstig ziek is geworden. Het is een
zware tijd voor hem en het is moeilijk
een en ander los te laten. Joke
Noteboom neemt Jan’ s taken voorlopig
waar. De vakantieweek ging naar
Vledder met 29 deelnemers.

Het uitje van de reis-
commissie ging naar de
Broekerveiling. Piet van Os
ging weer naar de
Bloemenveiling met 10
personen. De dagtocht gaat
naar Zwolle & Kampen met
een mooie tocht per boot
over de lJssel.
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Een mooie geste van Huub en Ria van Diemen
om ons uit te nodigen voor een boottocht naar
Amsterdam. Het werd een superdag voor 120
personen. Een groot verlies was dat onze
secretaris Jan Voorn Hzn in november overleed.
Wij missen in hem een fijn mens en een Stichting De Kwakel
uitstekend secretaris, vol met humor en Toan & Nu
grollen. De patroonsdag werd gevuld door

bingo (een traditie) en na de lunch een presentatie door Dirk en Ben
Plasmeijer van Stichting De Kwakel Toen & Nu. 120 personen genoten

hiervan.

2009 Joke Noteboom
draagt haar taak als
waarnemend secretaris
over aan een nieuw
bestuurslid Gerda Bos,
succes Gerda. De reis-

\ commissie gaat naar het
museum van Alles en Nog Wat in Nieuwkoop.

Piet van Os gaat dit jaar 2 x naar de Bloemenveiling. De Dag van de
Ouderen bij Legmeervogels is in oktober bezocht door 25 Kwakelaars.

Piet van Os is apetrots. Bestuurslid
Ben Plasmeijer is benaderd door
leden die willen pandoeren op de
soosmiddag en vraagt aan het
bestuur of dat mogelijk is. Het
bestuur is unaniem voor en ziet
geen problemen omdat er vroeger
ook veel is gepandoerd. In de
jaarvergadering lopen de
gemoederen behoorlijk op over het pandoeren. De tegenstanders
waren van mening dat de klaverjasgroep zal halveren en de
voorstanders willen gewoon na 12 jaar weer pandoeren op de soos en
vinden dat ze een kans moeten krijgen. Het bestuur besloot het
pandoeren in te voeren en de problemen dan op te lossen als die zich
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voordeden. Aantal leden 448, 5 echtparen waren 50 jaar getrouwd, 10
leden werden 80 jaar, 1 lid werd 90 jaar en 2 wel 95 jaar. Proficiat. Er
werd een oproep gedaan om meer donateurs te werven: kijk eens om u
heen, bijvoorbeeld door uw kleinkinderen donateur te maken. Met 5
euro per jaar zijn we al blij.

De vakantieweek gaat naar
Valkenburg met 34 personen.
Ook zijn we uitgenodigd om de
nieuwe accommodatie van KDO
te bewonderen. Wat een
prachtig gebouw. Carla Kas van
het KDO bestuur gaf een mooie
uitleg over de bouw, daarna
Lydia de Rijk over sportiviteit
voor ouderen. Ook was
directeur Wim Meijers van de
Rabobank regio Schiphol
aanwezig en gaf uitleg over de
sluiting van de Rabobank in De Kwakel en beloofde dat er individuele
hulp zou zijn als er problemen waren. De Dagtocht ging naar de
Alblasserwaard met een lunch in Leerbroek. De patroonsdag stond dit
jaarin het teken van een cabaret groepje Cascade .

2010

De gemeentelijke subsidie gaat helemaal stoppen voor ons. Een
tegenvaller, dit alles komt door de bezuinigen. Er waren 6 echtparen
50 jaar en 1 echtpaar 60 jaar getrouwd, 10 x een 80 jarige en 4 x een
95 jarige. Overleden: 25 leden, dat is heel veel voor een jaar. Cees
Bartels komt het bestuur versterken. De vakantieweek gaat naar
Gaasterland (Friesland). De reiscommissie organiseerde een
oudhollandse spelletjesmiddag in het dorpshuis. We organiseerden een
informatiemiddag met medewerking van Zorg & Zekerheid en een
gehoortest door Beter Horen. De patroonsdag stond in het teken van
het gezinsleven in kleine dorpen in West Friesland, gebracht door Theo
en Els Spigt. Het was zeer herkenbaar voor de Kwakelaars en er was
weer een plantje van Huub en Ria van Diemen .
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2011

Theo Hoogenboom legt zijn functie
neer als voorzitter en word
bedankt. Hij wordt opgevolgd door
Ben Plasmeijer. Cees Bartels gaat
de Nestor verzorgen.

Ook komt Berry Verlaan ons
bestuur versterken: welkom aan

boord Berry. Wederom werd er
een boottocht aangeboden
door Huub en Ria van Diemen.
Met 120 personen wederom
weer een prachtige dag naar
Amsterdam. De dagtocht ging
varend door de Biesbos en
daarna winkelen in Heusden (
89 leden).

De vakantie week ging dit jaar naar
Odoorn in Overijssel. Notaris Marlies
Akkermans gaf een lezing over het
levenstestament. Er was een excursie
naar Schiphol en er werden diverse
fietstochten georganiseerd. In
november gingen er 30 personen
naar een operette in Leiden “Die
Czardasfurstin”.

Voor de statistiek: 13 zijn er 80
jaar geworden, 2 zijn er 90 jaar
geworden. 1 echtpaar 50 jaar
getrouwd en 1 echtpaar zelfs 70
jaar getrouwd (Gerard & Ploon
de Jong, foto). Toch wel een
grote uitzondering in onze
kleine Kwakelse gemeenschap.



Adriaan Koeleman gaat Rob helpen met het invullen van de belasting-
papieren (maar wel op de computer).

KBO stond ook op de braderie. De
patroonsdag stond dit jaar in het
teken van een likeurproeverij en dat
werd op een zeer humoristische wijze
voorgedragen. Het aantal leden is 464
en er zijn 215 donateurs Er werd een
fietsgroep in het leven geroepen: Jan
van Wees, Henny Bruine de Bruin,
Tinus Reurings, Cees Bartels Jzn en Jan
Zijerveld nemen daar zitting in. Ook
zijn er weer in samenwerking met
Seniorweb twee computercursussen Internet georganiseerd.

2012

De vakantieweek ging naar Ootmarsum met 24 personen. De
belangstelling loopt zo sterk terug dat het de vraag is of het volgend
jaar nog mogelijk is een vakantieweek te organiseren. We hebben dit
jaar 8 keer een 80 jarige en 1 keer een 95 jarige. Er zijn 15 leden
overleden.
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Er gingen weer 18 leden naar Leiden voor een operette “De dochter
van mevr. Angot”, samen met KBO Uithoorn. De reiscommissie
organiseerde een excursie naar Schiphol olv. Anton Meijer.

Tijdens de informatiemiddag
sprak mevr. Hanneke ten Brink
| van Amstelring over het omgaan
met dementie. Er was een
excursie naar een bedrijf waar
kant- en klaar maaltijden
worden bereid. We mochten in
de keuken kijken. We hebben nu
468 leden en 215 donateurs.

2013 Een absoluut hoogtepunt
was de uitreiking van een
koninklijke onderscheiding aan ons
bestuurslid Piet van Os. Op de
laatste Koninginnedag zagen we
een zeer verraste Piet. Piet je hebt
hem dubbel en dwars verdiend
voor al je bestuurs- en
vrijwilligerswerk. Er werd een
feestcommissie ingesteld om het 60- jarige jubileum in 2014 te
organiseren. Rob, Cees, Berry, Gerda en Ben nemen hier plaats in. We
stonden ook weer op de braderie.

Boottocht 2012
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Jammer was het dat het erg slecht weer was
het die dag. De vakantieweek ging samen met
KBO Uithoorn naar Luycksgestel met 5 leden
van De Kwakel. Triest was dat Nans
Sodenkamp-de Groot, lid van onze
reiscommissie erg ziek werd en later is
overleden. Ook regelde Nans het klaverjassen
en beheerde de kas.

In haar nalatenschap was een mooi bedrag over
wat we van de familie hebben gekregen als een
donatie aan haargeliefde KBO. Bedankt Nans voor je inzet voor onze
Kwakelse gemeenschap. Het jaarlijkse uitje ging met 57 leden naar
Ommen, me de boot naar Vilsteren en dan in een mooie paardentram.
Een pracht van een rondtoer was dat. Ook werd er door Huub en Ria van
Diemen een boottocht voor alleenstaanden georganiseerd, de
zogenaamde Love boot. Huub hoopte dat er wat stelletjes van zouden
komen, maar helaas.. Wel had men het erg naar de zin.
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Braderie 2012.

Nogmaals dank aan Huub en Ria.

We hebben dit jaar 18 x een 80 jarige, 6 leden
werden 90 jaar en een 95 jaar. Het aantal leden is
nu 487 en 194 donateurs. De fietstochten, een
uitje naar de orchideeén kwekerij van fam. Konst,
een middag voor de veiligheid in en om het huis
en Jos Hooyman als imker.

Het jaar werd besloten door de patroonsdag in het
teken van een muzikale Bingo door Adriana
Kegley. De belasting invullers Rob en Adriaan
hadden dit jaar 75 klanten. Rie Maijenburg stuurt
nog steeds kaarten naar zieke en in het ziekenhuis
verblijvende leden.
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2014 We vierden ons 60 jarig
bestaan op 24 september in het
Event Center Fokker in
Hoofddorp. Groot feest met
optredens, een uitgebreide warme
maaltijd en hapjes en drankjes in
de middag,

2015 Een vaste waarde in de activiteiten van KBO De Kwakel is
de soos. Van september tot mei/juni iedere dinsdagmiddag in het
Dorpshuis. Gelegenheid tot klaverjassen, pandoeren, bridge,
rummikub en biljarten.

Vrijwilligers schenken koffie, drankjes en op verzoek bitterballen
(wel voor eigen rekening). En achteraf de bar.
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Lenie en Rob de Boer kregen in 2015 een lintje.

2016 ledere vereniging is verplicht minimaal een maal per jaar
een algemene ledenvergadering te houden. KBO De Kwakel sluit
traditioneel daarmee het soosseizoen af. In een altijd goed
bezochte vergadering legt het bestuur verantwoording af over het
afgelopen jaar. We herdenken degenen die ons ontvallen zijn.
Ook worden prijzen uitgereikt voor de beste klaverjassers (0,a, de
marsenprijs), pandoerders en bridgers.

-39-



2017 De jaarlijkse dagtocht
voerde ons met de bus naar
Hoorn, daarna met de boot
naar Medenblijk. De
stoomtrein met lunch aan
boord bracht ons naar
Enkhuizen waar we een
rondleiding kregen. Al met al
een zeer geslaagde dag.

2018 De Rabobank organiseert
al een aantal jaren de

Rabo ClubSupport actie.

Leden van de Rabobank
kunnen stemmen op een 3-tal
favoriete verenigingen in hun
regio. Hoe meer stemmen, hoe
meer geld voor de vereniging.
Dit heeft ons behoorlijke
bedragen opgeleverd.

Een andere belangrijke
jaarlijkse sponsor is de
Kwakelse veiling. Door
deze extra inkomsten
kunnen we de contributie
laag houden.
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In 2018 werd KBO De Kwakel een zelfstandige vereniging.
Daarvoor waren we een afdeling van KBO Noord-Holland. We
blijven wel aangesloten bij KBO Noord-Holland. KBO De Kwakel
vormt samen met de KBO'’s in Uithoorn, Amstelveen, Bovenkerk —
Aalsmeer en de Haarlemmermeer de regio Amstelland —
Meerlanden. Hierin vindt regelmatig uitwisseling van ideeén
plaats en organiseren we gezamenlijke activiteiten zoals een
bezoek aan de Passiespelen in Tegelen in 2020 en Andre Rieu
op het Vrijthof in Maastricht in 2023.

2019 In het zomerseizoen werd er tot voor kort regelmatig een
fietstocht gehouden. Henny Bruine de Bruin en Jan van Wees
hebben dit jaren georganiseerd.

KBO De Kwakel bestaat 65
jaar. Het bestuur.

2020 en 2021 De Coronajaren. Het
verenigingsleven lag stil. Geen soos,
dagtocht of patroonsdag. Het KBO
PCOB magazine bleef uitkomen en
we brachten wat cadeautjes rond
zoals een orchidee en een
Sinterklaasverrassing in de vorm van
een chocoladeletter.
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In 2021 kreeg onze voorzitter Ben Plasmeijer
een welverdiend lintje.

2022

In 2022 boden Huub en Ria van Diemen ons voor de laatste keer
een boottocht aan. Zoals in de vorige jaren, geheel verzorgt met
hapjes, drankjes en een warme lunch. Huub van Diemen overleed
in 2023. Hij was jarenlang een vrijgevig lid.
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Mede dankzij bijdragen van KBO De Kwakel en de Bingo Club
kon Ons Tweede Thuis een duo-fiets aanschaffen. U ziet hem
regelmatig in het dorp.

De dagtocht in 2022 bracht ons naar de Veluwe. Met de bus werd
een koninklijke rondrit door Apeldoorn gemaakt. Daarna, met een
gids aan boord, naar de bossen van het kroondomein Het Loo. In
Harderwijk lag de boot klaar voor een heerlijke lunch.

2023 Een al bijna 70 jaar terugkerend evenement, de
Patroonsdag. Sint Nicolaas is onze patroonheilige en de vrijdag
na zijn geboortedag vieren we feest. Het begint met een ruim
bezochte heilige mis in de kerk. Een pastoor heeft ons wel eens
gevraagd of we niet iedere zondag zo’'n patroonsdag kunnen
organiseren. In het dorpshuis gaan we de laatste jaren verder met
een pub quiz. Vaak met vragen over De Kwakel maar ook
actualiteiten en weetjes. Cees Bartels, als strenge leraar kijkt de
antwoorden na. Na een lunch met de KBO kroket is er altijd een
middagprogramma afgesloten met een drankje. In de loop der
jaren hebben allerlei optredens plaatsgevonden, van een
compleet koor tot een muzikale bingo en West-Fries cabaret.
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2024 Ben Plasmeijer is om gezondheidsredenen afgetreden als
voorzitter. Berry Verlaan volgt hem op. Het bestuur in 2024:

We kijken uit naar de viering van ons 70 jarig jubileum in de
Gasterij op vrijdag 27 september 2024.

Anno 2024, bij ons 70 jarig bestaan, zijn we een moderne,
bloeiende vereniging met circa. 550 leden. We doen onze
administratie digitaal. De sigaren zijn verdwenen maar onze
activiteiten, de soos, de dagtocht en de patroonsdag worden druk
bezocht. Wat gebleven is, is dat we alleen kunnen bestaan en
verder groeien door de inzet van vele vrijwilligers en de steun van
vele leden en niet te vergeten onze sponsors. Op naar de 80 jaar.

Berry Verlaan, voorzitter
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Colofon:

Tekst uit de archieven 1954 t/m 2024 KBO De Kwakel

Tekst en foto’s naar idee van Ben Plasmeijer

Aanvullende tekst Rob de Boer

Foto’s uit eigen archief en van de Stichting De Kwakel Toen &
Nu.

Boekomslag: Dirk Plasmeijer.

Grote dank gaat uit naar onze sponsors die de viering van ons
70-jarig bestaan mogelijk maakten (in willekeurige volgorde):

Van Rijn Fietsen

Lek Bloemenservice / Themadecoraties
Kandelaar Elektrotechniek B.V.
Assurantie- & Adviescentrum Oosterveer B.V.
Poldersport De Kwakel

Roling Isolatietechniek B.V.

Stichting De Kwakel Toen & Nu

Albert Heijn Jos van den Berg
Feestcomité De Kwakel

Bosch Car Service van den Berg
Theijssen & De Jong Hoveniers B.V.
Het Fruitpaleis

Vired plant sales

HilverdaFlorist B.V.

PCI De Kwakel

Griffioen-Plants B.V.

Lim Notariaat

AA Sloopwerken

Kwekerij de Noordpoel

Akkermans | Meuleman Notariskantoor B.V.
Burgers Betonbouw B.V.

Beagly Copperman B.V.
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FRED. makelaardij og

Kooyman B.V. Sierbestrating & Tuinhout
De Ruiter Innovations B.V.
Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld
Megro Vision B.V.

Kienclub KDO

Kwakel Open Air Festival
Fish-Nederland De Kwakel
Supermarkt Quackel

Erven Huub van Diemen
Administratiekantoor Klaas Kleijn
Greg’s Snacks

Stichting Veilingcomité De Kwakel
A&M Producties

E&B Reclame en Belettering
Bloemsierkunst Christa Snoek
Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn
Gasterij De Kwakel

en anonieme sponsors.
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